
Moedwilligers 
 
Verknocht, Verbeten, 
Verliefd, Bezeten 
 

Met hart en ziel, en zweet 
 

kringen onder d’oksels van veel te vaak gewassen zwarte T-shirts 
handen wrijvend tussen de biervlekken op stijf-sjieke lange schorten  

 
O Roma, 
Moedwilligers van De Roma 

 
 
Verlokt, Verzocht, 
Verzot, Bezweken 
 

Met huid en haar, en kippenvel 
 

van ’t vele volk passerend, applaudisserend, lachend, schreeuwend, bravo,  
vol lof en bier bestellend, kijkend, reikend 
 
O Roma, 
Moedwilligers van De Roma 

 
 
Versierd, Verleid, 
Verwacht, Bereid 
 

Van kop tot teen, en de tanden 
 

erin gezet en doorgebeten, als ’t brood op tafel komt, de soep  en ’t spek en 
d’eieren, na veel gezwoeg, gesleur, schilderen en kappen, plakken, de beitels en 
d’hamers, de natte dweil en vieze vod 
 
O Roma, 
Moedwilligers van De Roma 

 
 

Envoi 
 

Moedwilligers van De Roma 
 

Met de moedige wil 
Bergen te verzetten 
Te beletten het verval 
Te strijden  
Met de moedwil  
De wil van het gemoed  
 

 
Gedicht voor de vrijwilligers van De Roma ter gelegenheid van het vrijwilligersfeest op 19 oktober 2005 van de hand van Stefan, graag geschreven 
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