
R O M A - R A P  van MC Lilly,  

(gebracht met beatboxer Nasiem n.a.v. de sponsoravond 23 juni 2022) 

 

1.De Roma, de Roma, das veel meer dan een zaal,  

Dat is een monument voor ons allemaal,  

De Roma, ja de Roma, dat is een begrip,  

Bijna honderd jaar oud en nog altijd hip,  

De Roma, de Roma, der ging kik al naartoe,  

Meer dan zestig jaar geleden, naar de cinema met ons moe,  

De Roma, de Roma, op de Turnhoutsebaan,  

Zolang dat wij er voor gaan,  

Zal de Roma hier bestaan!  

 

2. In 1928 werd de Roma gebouwd,  

De schoonste zaal van ’t stad, schitterend lijk goud,  

Van den bouwheer en zijn vrouw kreeg de zaal dan hare naam,  

De Ro van hem, de Ma van haar, zo is dat toen gegaan.  

Maar de Roma was veel meer dan een cinemazaal,  

Toneelvoorstellingen, met pracht en praal,  

Proclamaties van scholen van overal,  

En slaat de beentjes maar uit, want straks is ’t hier bal! 

 

3. Er hebben hier geweldige artiesten opgetreden,  

Mannen en vrouwen die door heel de wereld werden aanbeden,  

Maar helaas komt er aan alle schoon liekes een end, 

En den T.V. kwam in de plaats, en dat zijt ge rap gewend.  

De vakschool heeft hier ook nog een en ander geprobeerd,  

Maar dat project heeft al bij al niet lang gemarcheerd,  

Maar zie, aan ’t einde van den tunnel van verval kwam er licht, 

En de “reddingsboei” Paul Schijvens kwam in ’t zicht! 

 



4. De Paul gooide zijn eigen, lijk ne volslagen gek,  

In de verrijzenis van de Roma, een waanzinnig project,  

Honderden vrijwilligers van ’t eerste uur,  

Die ruimden puin en stof, enthousiast en vol vuur,  

En in 2003, stond de Roma der opnieuw,  

Door vrijwilligers, bezoekers en heel Borgerhout geliefd,  

Maar de Roma zou de Roma ni zijn,  

Als ze ni constant zouden zoeken naar vernieuwing op ’t terrein. 

 

5. Den akoestiek is nu den beste van uren in de ronde,  

Dat hebben veel grote artiesten intussen ondervonden,  

Nick Cave, Bart Peeters, Axelle Red, Jo Lemaire,  

Die zijn allemaal in de wolken van ‘t goed eten en de sfeer! 

En van eten gesproken : hebt g’in ons nieuw restaurant,  

Den Amor, al eens ooit een etentje gepland ?  

En komt eens naar den Iftar in de Ramadan,  

Dan kunt ge kennismaken met den Islam.  

 

6. De Roma focust regelmatig op de Borgerhoutse jeugd,  

Want veel volwassenen vinden nog altijd dat die ni deugt!  

Maar komt eens luisteren naar die gasten hun moeilijkheden,  

Lijk de problemen met ’t recent corona – verleden ?  

We zetten ons ook in voor het goeie doel :  

Want wat zou de Roma zijn, zonder rechtvaardigheidsgevoel ?  

De problemen van het Zuiden komen ook aan bod,  

Want we zijn bekommerd om die mensen hun lot!  

Slot : en op dien elan wilt de Roma blijven drijven,  

En we hopen allemaal dat die nog lang mag blijven!  

Dus dank aan de vrijwilligers, dat die ervoor gaan,  

Voor de Roma zijn bestaan, op de Turnhoutsebaan. 

 


